Van de pastores

Een goed verhaal (2)

Aan het jaarthema Een goed verhaal; verbind ik dit
keer een oorlogsverhaal, 75 jaar na de Slag om de
Schelde/Vlissingen.

Het was novermber 1944 te Vlissingen. Het was

koud in het grote gebouw van de HBS, met rondom
water. Een meisje van vijftien was met haar ouders,
haar jongere broers en zusje daarnaartoe gevlucht,
vanwege het water dat bij de Nolle Walcheren bin-
nenstroomde. Ze keek om zich heen en zag dat
velen er hun toevlucht hadden gezocht om dezelfde
reden. Het was druk in het lokaal. Angstig keek het
meisje om zich heen of haar ouders, broers en zusje
nog bij haar in de buurt waren. Ze hield hen nauw-
lettend in het ocog.

Tot het moment dat er een oorverdovend lawaai
van vlammenwerpers naderbij kwam. Het meisje
zag mensen met elkaar overleggen. Eén van hen
trok zijn hemd uit en maakte er een witte vlag
van. Ze wilde weten wat deze mensen van plan
waren. Ze hoorde dat de Engelsen Vlissingen
met de beschietingen wilden bevrijden, waarbij

bepaalde doelwitten beschoten zouden worden,

zo ook het gebouw van de HBS. Wanneer ze naar
buiten zouden gaan met de witte vlag zou er niet
geschoten worden. Ze vond dit een goed idee om
de mensen in het gebouw te redden en sloot zich
daarom aan bij de groep.

Met elkaar liepen ze naar buiten. In het gedrang had
ze niet in de gaten dat ze met haar voet tegen een
granaat aan stootte. Deze ontplofte en verbrijzelde
haar enkel. Een heftige pijn overmeesterde haar.
Mensen kwamen toegesneld. Ze werd op een krukje
gezet en om het bloeden te stelpen werd een rode
zakdoek om haar enkel gebonden. Na de aanval
werd ze met medegewonden naar het Sint Joseph
ziekenhuis gebracht. Daar vertelde dokter
Staverman haar dat haar voet moest worden
geamputeerd maar dat ze dat niet in dit ziekenhuis
konden doen, maar wel in Gent.

Met een kaartje rond haar nek waarop op stond
welke behandeling ze nodig had, werd ze met
andere patiénten op een DUKW naar Gent gebracht.
Daar bleek de kennis toch wat beter te zijn dan in
Vlissingen, want haar voet hoefde er niet af. Met

de vaardigheden van toen werd haar voet aan haar
been genaaid. Zonder enkel zou ze verder door het
leven moeten. Na de operatie moest ze 15 maanden
in Gent verblijven. Heel die tijd was ze geisoleerd
van haar familie. Het enige contact met haar vader,
moeder, broers en zusje was een berichtje via het
Rode Kruis. Daarbij leed ze veel pijn. De wond kon
niet goed genezen, omdat deze vol zat met kruit-
afval dat de chirurgen er tijdens de operatie niet uit
konden krijgen. Die open wond bleef ook nog een
grote rol spelen toen ze weer thuis was. Elke dag
kwam een wijkverpleegster de wond schoonmaken.
Die stopte een prop in de mond van het meisje,
zodat ze het niet uit kon schreeuwen van de pijn.
Om weer te kunnen lopen had ze orthopedische
schoenen nodig. Deze laarsjes waren hoog en
schuurden langs de wond, waardoor die nog
langzamer genas. Zittend voor een bovenraam in
de Sint Jacobsstraat keek ze uit op de chocolaterie
waar Engelse soldaten waren ingekwartierd.

Enige contacten werden uitgewisseld en die
leverden - bij alle pijn - heerlijke chocolade op.

Een klein waargebeurd verhaal over één van de vele
slachtoffers, uit de hand van de herinnering van het
toen zesjarig, jongere zusje.

Met pastorale groet,

Gerda Vreeke




