
Wim Hofman

In de sneeuw geboren

De week van het Zeeuwse Boek 2021 werd 
gevierd met het gratis verstrekken aan 
boekkopers van dit lezenswaardige boekje. Wim 
Hofman die bijna zijn hele leven in Vlissingen 
woont en die we kennen als schrijver/illustrator 
vertelt daarin   over zijn vroege jeugd in o.a. 
Vlissingen. De oorlogsjaren beleefde hij op 
verschillende plaatsen zoals Oostkapelle, 
Valkenswaard maar zoals elke baby heeft hij aan 
die plaatsen weinig of geen herinneringen. Die 
herinneringen zijn teruggekomen nadat het gezin
weer naar Vlissingen kon verhuizen. Het bevat 
een aantal beschrijvingen van Vlissingen in de 
oorlogsjaren die voor sommigen bekend zijn 
maar voor iedereen de moeite van het lezen 
waard. Wim maakt ook duidelijk dat de 
oorlogsellende niet stopte met de bevrijding in 
november maar nog lang nawerkte. Het water 

van de kapotgebombardeerde dijken, het schrale leven direct daarna, de 
evacuatie en het moeizame herstel van de in puin geschoten stad. En het 
slopen van de vele bunkers en andere zichtbare getuigen van de 
Atlantikwall in de binnenstad van ‘Festung Vlissingen’. Het kan niet anders
dan dat dit boekwerkje fraai geïllustreerd is met werk van de schrijver. 

Bedankt Wim! 

Jaap Ventevogel 


